            A la berline postiljon                             K6
Wij komen van Oosten, wij ko˘men van ver

A la berline postiljon

Wij zijn er drie koningen me˘t ee˘n ster

A la berline postiljon

Van cher ami, tot in de knie

Wij zijn drie koningskinderen

Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami

Gij sterre, gij moet er zo sti˘lle niet staan

A la berline postiljon

Gij moet er met ons naa˘r Be˘thlehem gaan

A la berline postiljon  -- Refrein

Te Bethlehem in die˘ scho˘ne˘ stad

A la berline postiljon

Mari˘a met haar klein ki˘ndeken zat

A la berline postiljon  -- Refrein

En 't kindeken heeft er zo la˘nge geleefd

A la berline postiljon

Dat 't hemel en aarde gescha˘pen˘ heeft

A la berline postiljon  -- Refrein

Ja hemel en aarde en da˘n nog˘ meer

A la berline postiljon

Dat is ee˘n teken van Go˘d de˘ Heer

A la berline postiljon  -- Refrein

Wij hebben gezongen al voo˘r dit˘ huis

A la berline postiljon

Geef ons een penning, dan gaan we weer naar huis

A la berline postiljon  -- Refrein
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