
 

Twee armen en een zoen     7                                                                   

 

Het feest is al begonnen, 

De obers draven rond. 

‘k Zie uitgelaten mensen, 

Een glimlach om hun mond. 

Maar dan zie ik jou daar zitten, 

Je huilt en zit zo stil, 

Ga naar je toe en fluister dat ik je 

troosten wil. 

 

Refrein:  (2e stem boven melodie) 

↑Tranen droog je niet met zakdoeken 

alleen. 

↑'t Gaat veel beter met twee armen 

om je heen. 

↑Geen mens kan in z'n eentje 

overleven. 

↑Geef mij de kans je weer wat liefde 

te geven. 

↑Tranen droog je niet met zakdoeken 

alleen. 



↑'t Gaat veel beter met twee armen 

om je heen. 

↑Twee armen en een zoen, 

↑Die kunnen wonderen doen. 

↑Hou mij maar vast dan voel je wel 

wat ik bedoel. 

 

Jouw ogen staan zo somber  

Als bloemen die verdord 

En eenzaam staan te wachten  

Totdat het voorjaar wordt. 

Ik wil ze weer zien glanzen 

Als sterren zilverzacht 

Als ik jou stevig vasthou dan lukt het 

nog vannacht. 

 

Refrein en herhaal drie laatste regels. 

 


