
In de sterren staat geschreven   40 

(René Schuurmans)        

 

Jij zweeft door m’n dromen 

Maar ‘k weetˉ niet hoe ik jou vinden 

kan  

Op zoek naar een beetje geluk,  

Maar ik weet niet waar. 

Toch komt aan deze zoektocht 

Op een dag wel weer een eind, 

Zodat de zwartste wolk voor eeuwig 

verdwijnt. 

 

Want in de sterren staat 

geschreven, 

Dat de liefde op mij wacht, 

Dat de zon weer voor me schijnt, 

En zelfs de maan weer naar mij 

lacht 

Ik heb het meer dan eens gelezen, 

‘k Heb hier zolang op gewacht  

Maar dat jij nog komen zou, 

Dat had ik zeker nooit verwacht. 



 

Jij hield je verborgen,  

Dus hadˉ jou alleen maar in mijn droom, 

Verdwaalde, op zoek naar ’t geluk,  

De weg was ik kwijt. 

Toch bleef ik altijd hopen,  

Dat mijn wens ooit werd gehoord. 

Nou dit is mijn moment voor een beetje 

amore. 

 

Want in de sterren staat 

geschreven, 

Dat de liefde op mij wacht, 

Dat de zon weer voor me schijnt, 

En zelfs de maan weer naar mij 

lacht 

Ik heb het meer dan eens gelezen, 

‘k Heb hier zolang op gewacht  

Maar dat jij nog komen zou, 

Dat had ik zeker nooit verwacht. 

 

Refrein en herhaal 2 laatste regels 


