    Duizenden mooie dromen         2                    
(Intro mee neuriën eerst door hoge damesstemmen,

later het gehele koor)
(stem 2 onder de melodie) 
Duizenden mooie dromen

Heb ik diep in mij bewaard

Ik wil ze uit zien komen

Ze raken nooit verjaard

een van die stille beden

Is gehuld in hemelsblauw

Haar lieve naam is vrede

Voor iedereen en jou.
 (gesproken door solist , 
 koor neuriet mee,  eerst de hoge

damesstemmen, later het gehele koor)
Je kunt wel zeggen dat het nooit zal komen

Maar je kunt er ook van blijven dromen

Want in de diepte van de droom wacht de waarheid

En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. 

Ik weet dat de nieuwe eeuw nadert

En dat er nieuwe gedachten leven

Dat in de mensen iets groeit en groeit als nooit tevoren

Ik zie in de ogen hoop geloof en liefde

En al een vonkje vertrouwen

Duizenden mooie dromen………
 (Herhalen, verhoogd)
