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 Je komt er achter, vroeg of laat, 

 Een goede vriend, een beste maat, 

 Je hebt ze nodig 

 In het goede en in ’t kwaad. 

 Want de weg van ’t bestaan 

 Is soms heel onaangenaam 

 Er wordt gevallen 

 En meteen weer opgestaan. 

 

 Refrein:  

 Ik heb vrienden voor het leven 

 Gesteund door lief en leed. 

 Wat een vriend aan mij kan geven 

 Is geld niet aan besteed. 

 Je hebt vrienden waarmee je kan 

lachen 

 En waardoor je de tijd snel vergeet, 

 Of een vriend die de pijn kan 

verzachten 

 Als je ‘t even niet meer weet.  

 

         Zonder woorden merk je snel 

 Deze vriend begrijpt me wel. 



 Goed vertrouwen is het enige dat telt. 

 Zelfs een blik zegt genoeg 

 Voor die hechte vriendenploeg. 

 Er wordt gelachen 

 Met z’n allen in de kroeg.  

 

 Refrein  

 

 Instrumentaal  (terts omhoog) 

 Je hebt vrienden waarmee je kan 

lachen 

 En waardoor je de tijd snel vergeet 

 Of een vriend die de pijn kan 

verzachten 

 Als je ‘t even niet meer weet 

 Niet meer weet 


