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(partij 1)
A
Het spijt me, John Lennon, maar je hebt je vergist

        De war is niet over, God, als je eens wist.

Al is het dan Kerstmis, de wereld vecht door.

We laten een spoor na, een bloederig spoor

(partij 2)
Nog steeds sterven kind'ren van armoe op straat.

Nog steeds is er honger, nog steeds is er haat.
(partij 1)





(partij 2)
	B. De muur is gevallen 

 tien jaar na je dood.
 Het leek op een wonder, 

 de vreugde was groot.

De wereld zou één zijn, 

een gloednieuw begin

Maar niet zoveel later 

stortte alles weer in.
	… Moord en doodslag, 

geld en hebzucht

heersen altijd nog.

Moord en doodslag, 

macht en misbruik, 

diefstal en bedrog.



	C    … Nog steeds sterven kind'ren 
… van armoe op straat.

… Nog steeds is er honger, 

en haat.
	Nog steeds sterven kind'ren 
van armoe op straat.

Nog steeds is er honger, 

nog steeds is er haat.

	D.  Het spijt me, John Lennon. 

Maar je zag het foutief.

 Je kijk op de wereld 

 was veel te naief.

  Er wordt weer gescholden, 

 er wordt weer gebruld.

Opnieuw krijgen zwakken 
 en armen de schuld.
	… Moord en doodslag, 

geld en hebzucht

heersen altijd nog.

Moord en doodslag, 

macht en misbruik, 

diefstal en bedrog.



	E     … Nog steeds sterven kind'ren 
 … van armoe op straat.

 … Nog steeds is er honger, 

en haat.
	Nog steeds sterven kind'ren 
van armoe op straat.

Nog steeds is er honger, 

nog steeds is er haat.


       (partij 1 en 2)
     F Moord en doodslag, geld en hebzucht    

        heersen altijd nog,
       heersen altijd nog.
