
       Steek dan een kaarsje aan                          K10.                  

 

Jammer dat jij met de kerst niet bij me kan zijn. 

Dat voel ik ook daarom delen we samen de pijn. 

’t Zijn maar twee dagen, maar ‘k weet dat ik jou zo mis. 

Maar toch zeg ik dat hiervoor een oplossing is. 

 

Refrein. 

Steek dan een kaarsje aan. 

Laat je gedachten gaan. 

Want dan ben jij, toch een beetje bij mij. 

Steek dan een kaarsje aan. 

Ga bij de kerstboom staan. 

En zing een lied. 

Zo vergeet je me niet. 

 

Samen met jou deze kerst, is nu slechts een droom. 

Maar wat ik echt voor je voel, ligt niet bij de boom. 

Ik stuur jou met heel veel liefde, een mooie kaart. 

‘k Geef het een plaats in mijn hart, want dat is het waard. 

 

Refrein. 

 

Kerst zonder jou, ja dat geeft me zo’n ander gevoel. 

Ik heb dat ook, ‘k weet precies wat je hiermee bedoeld. 

Waarom denk ik aan de kerst van vorig jaar? 

Toen waren wij deze dagen heel dicht bij elkaar. 

 

Refrein. 


