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(Erik, Sanne en Maartje)

De toekomst is al zo dichtbij
‘t Is morgen al voor jou en mij
Dus stel ik me de vraag: hoe zal het zijn?
Ik hoop dat er dan vrede is
Voor ‘t eerst in de geschiedenis
Geen oorlog meer
Geen ruzie en geen pijn
Hallelujah…  (1,2)

Als delen ' vanzelfsprekend wordt,
Heeft iedereen wat op zijn bord
Geen honger meer
Geen dorst en geen verdriet.
Als troosten is meer dan een woord
Als elke snik weer word gehoord
En ieder mens een ander ook graag ziet
Hallelujah…  (1,2,3)

           (8 maten tussenspel)
Ah-a-a Ah-a-a Ah-a-a-a
Hallelujah…  (1,2,3)

De wereld wordt weer mooi en puur
En zelfs als dat nog even duurt
Geloof ik dat het ooit gebeuren zal.
Als godsdienst niet meer draait om haat
En liefde ' overwinnen gaat
Dan spreken alle mensen weer één taal
Hallelujah…  (1,2,3,4)

