Zingen is ons leven. 99
refrein

Zingen is ons leven,zingen doet ons
goed.

Zingen is ons leven.

Vrolijke liedjes met soms een
afscheidsgroet.

Een keer per week dan komen wij
bij elkaar.

Oefenen samen alles uit ons
repertoire.

Liedjes die door de jaren soms zijn
vergeten .

Blijven voor ons steeds bestaan.
En worden nooit afgedaan.

Refrein



Wat gaat de tijd toch snel, het is
weer voorbij.
Heeft u genoten? Dat maakt ook
ons weer blij.

Wij hopen dat wij vaak hier nog
mogen komen.

Houdoe, tot ziens en tabe.

En zing nog eéen keer mee:
refrein



