Zwevend naar het geluk 30

Ik wou dat ik kon zweven op de wind
Ver weg, naar het paradijs,
Blij als een kind.
Mmm.
En met mijn vieugels zwaaide ik naar
jou
Op een wolk of de mooiste zonnestraal
Alleen naar jou.
Mmm.

Refrein
Het liefst vroeg ik: Toe ga je mee.
Kom vlieg met mij over land en zee.
De wind die brengt ons naar ‘t geluk,
Zonder retour geen weg meer t’rug,
Maar wel alleen met jou.
Met jou.

Onder mijn vieugels gaf ik jou een thuis,
Een warm nest, waar je gelukkig bent,
Een eigen huis.

Mmm.

Ik ben die reis al vaak alleen gegaan
Zonder jou, maar ik kwam terug.

Jij was te ver vandaan.

Mmm



Refrein
Muzikaal intermezzo

De wind die brengt ons naar t geluk,
Zonder retour, geen weg meer t’rug,
Maar wel alleen met jou.

Mmm

Met jou.

Met jou.



