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Op ’t witte strand in ’t zon’ge land, 
wij tweeën liepen hand in hand 
De rode zon zonk in de blauwe zee. 
Het was een prachtig lichtenspel 
Die avond werden wij een stel 
Ik had jou zo lief, oneindig lief. 
 
Prachtig eiland uit dromen geboren 
Bora Bora, Bora Bora, 
Daar heb ik mijn hart aan jou verloren 
Bora Bora, mijn tropisch paradijs 
Het was zomer, en de tijd leek stil te staan 
Maar ik weet, over een tijd moet ik weer gaan 
Prachtig eiland uit dromen geboren 
Bora Bora, mijn tropisch paradijs 
 
Een laatste keer in’t avondrood 
Zag ik de vissers op hun boot 
En mijn hart was moeilijk te verslaan 
Nu vaart mijn schip naar huis, ’t is waar 
Het afscheid valt mij zo zwaar 
De tijd ging veel te snel, de heimwee blijft 
 
Prachtig eiland uit dromen geboren 
Bora Bora, Bora Bora, 
Daar heb ik mijn hart aan jou verloren 
Bora Bora, mijn tropisch paradijs 
Het was zomer, en de tijd leek stil te staan 
Maar ik weet, over een tijd moet ik weer gaan 
 (verhoging) 
Prachtig eiland uit dromen geboren 
Bora Bora, mijn tropisch paradijs 
Bora Bora, mijn tropisch paradijs 
 

 

 


