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Vandaag moet ik naar buiten, vandaag moet ik eruit 

Ik hoorde plots vanochtend weer dat welbekend geluid 

Het maakte mij zelfs wakker, dat vrolijke gefluit 

Wat lekker zo, komaan ik moet eruit 

 

Het was al lang geleden, ik herkende het op slag 

Ik wist ineens het wordt weer eens een wondermooie dag 

Dus ik snel naar beneden, beschuit met hagelslag 

En dan vlug naar buiten met een lach 

 

Met de wolken mee 

Volg ik vogels op hun vlucht 

Maakt mij echt niet uit waarheen ik ga 

Lentegevoel en een vleugje zomer in de lucht 

Ik ga de vlinders achterna 

 

En wie me ook wil volgen, die gaat maar met me mee 

We vliegen over bergen naar een hemelsblauwe zee 

En wil jij daar gaan varen, dan gun ik het je graag 

Zeg het maar, alles kan vandaag 

 

Refrein 

 

En gaf ik soms de laatste tijd 

Niet thuis om uit te gaan 

Het is gedaan 

Want ik laat me gaan 

Dus laat ik nu de winter en de regen achter mij 

Ik voel me blij 

Ik voel me vrij 

 

Refrein 


