
    In de hemel                17                                             

 

 (Coupletten 1-stemmig) 

Op jou heb ik lang gewacht zoveel 

jaren van m’n leven. 

En ik heb echt nooit gedacht dat ik 

dit nog zou beleven. 

Jij keek me aan en toen wist ik: dit 

is de man voor het leven. 

Jij bent een goeie voor mij, wil aan 

jou mijn liefde geven. 

 

Refrein (Tweestemmig :2e stem boven de 

melodie) 

In de hemel, in de hemel 

In de hemel voel ik me met jou. 

Ja ik voel mij in de hemel 

Als ik kijk in die ogen zo trouw. 

En de liefde die jij uitstraalt, 

Brengt een hemels gevoel over 

mij. 

En dan zweef ik met jou door de 

hemel, 

Door de zevende hemel met jou. 

 



 

 

Op jou ben ik zo verliefd. Heel de 

wereld mag het weten. 

‘k Heb het gevoel dat ik zweef, nee 

ik kan jou niet vergeten. 

‘k wil met jou lachen en zingen, 

delen de vreugde altijd. 

‘k wil met jou dansen en springen tot 

in alle eeuwigheid. 

 

Refrein 

 

Refrein ( halve toon hoger) 

 


